Plantaardig — Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en
Landgoederen

oorspronkelijk gepubliceerd op de nieuwspagina van de website www.skbl.nl, datum onbekend.

De auteur, zelf een nazaat van de oprichter van Landgoed Schovenhorst te Putten, besteed
naast zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Leiden veel tijd aan de verfraaiing en
verdere ontwikkeling van zijn eigen landgoed Tenaxx in het Groningse Wedde. Over zijn
filosofische verhandeling schrijft Oudemans in het inleidende deel:

“In dit boek wordt betoogd dat planten menselijker zijn dan gedacht en mensen
plantaardiger. Dat betekent: woorden die tot op heden voor mensen gereserveerd bleven,
zoals beslissingen, rationaliteit en wil, blijken in gemuteerde zin op planten van toepassing te
zijn. En omgekeerd. Zo zal blijken dat planten in een alsof-betekenis wel degelijk rationeel,
waarnemend, handeldrijven, etc. te zijn.

In het eerste deel van dit boek wordt duidelijk welke grotendeels onzichtbare invlioed planten
en vooral bomen hebben op het menselijk bestaan, hoe anders er over planten gedacht is.
Vervolgens wordt in het tweede deel aangegeven dat de vermenigvuldigende en variérende
aard van planten geleid heeft tot het besef dat de plantenwereld vol monsters zit die nooit
definitief in woorden te vatten zijn. De levende natuur laat heel wat bokkensprongen zien.
Het derde deel laat zien dat de plantenwereld, omdat zij vermenigvuldigend en variérend is,
bestaat als over en weer met zijn omgeving. Beide zijn niets zonder elkaar. Dat houdt in dat
de grens van een plant iets anders is dan de omgrenzing van een niet levend wezen. In het
vierde deel blijkt hoezeer planten eeuwen lang door de filosofie onderschat zijn. Zij
beschikken over een heel eigen intelligentie, over een eigen taal, maar ook over het
vermogen tot handeldrijven met andere levende wezens, inclusief een systeem van
beloningen en straffen. Dit alles uiteraard in een gemuteerde alsof-betekenis.

In de laatste delen wordt duidelijk dat natuur en cultuur of het artificiéle in de plantaardige
wereld niet tegenover elkaar staan, maar met elkaar verstrengeld zijn. Dat blijkt in de
betekenis van tuinen — waartoe ook de hedendaagse georganiseerde ‘oorspronkelijke’ natuur
behoort.
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